Verlost van Post/Long-Covid 30-juni-2022

7 maart 2022 testte ik positief op het corona virus.
Na 2 weken flink ziek geweest te zijn, knapte ik weer op.

Maar wat bleek: Ik kreeg last van vermoeidheid, spierpijn, vergeetachtigheid, hersenmist, ik kon niet
op woorden komen, me niet concentreren, geen drukte en geluiden om me heen verdragen en ga zo
maar door.

De huisarts zei in eerste instantie dat ik geduld moest hebben, dat het allemaal goed zou komen, wat
niet het geval was.

Toen kreeg ik de diagnose Long-Covid, dit was een enorme dreun voor mij, Wat nu?? Hoe lang gaat
dit duren, word ik nog wel beter?

Steeds probeerde ik al mijn energie en krachten bij elkaar te schrapen om weer een beetje te gaan
werken, totdat ik eind mei weer volledig thuis zat: mijn geest en lichaam konden gewoon niet meer.

Na veel gezoek op internet kwam mijn werkgever met het verhaal dat Peter Tol van Mind-Resonantie
er een behandeling voor had ontwikkeld die zou helpen.

Een afspraak gemaakt en op naar Zeewolde, beter iets dan niets dacht ik......en als het niet werkt,
hoef ik toch niet te betalen....

Gelijk bij aankomst viel de rust en uitstraling van Peter mij op, ik voelde me direct op mijn gemak.
Hij nam uitgebreid de tijd om kennis te maken met mij.

Ik merkte dat hij goed luisterde naar wat ik te vertellen had en, ondanks het feit dat Peter zelf niet
religieus is, nam hij dit voor mij belangrijke aspect serieus.

Na uitleg van de werkwijze, de eerste stappen van de behandeling gezet waarna ik, met een fris
hoofd en vol energie naar mijn vakantiehuisje ben gereden.

Ik voelde me nu al veel beter wat ik als heel bijzonder heb ervaren, ik was klaar voorde volgende
sessie en had er ook zin in.

De volgende morgen terug naar Zeewolde en na een fijn gesprek aan de slag gegaan, Peter heeft mij
rustig stap voor stap door de sessie heen geleid en aan het einde van de sessie gekomen zijnde was
het resultaat direct te voelen, verbluffend, ik voelde me uitstekend en fris in mijn hoofd!

Thuis gekomen ben ik in de nieuwe week gaan werken, normaal maak ik lange, fysiek zware, dagen
van 12 a 13 uur, maar nu ben ik gegaan met de gedachte, ik kijk wel hoe lang mijn lichaam wil, ik heb
immers bijna 4 maanden niks gedaan!

De eerste dag, dinsdag heb ik 7 uur! gewerkt en de tweede dag, woensdag 8 uur! Ik heb wel last van
spierpijn, dat is logisch, maar mijn brein wil EN kan weer en dat voelt zo enorm goed!



Ik kan met recht zeggen: Ik ben genezen van Long-Covid!

Ik dank God dat Hij Peter Tol en zijn therapie op mijn weg heeft gebracht en natuurlijk ook Peter zelf
voor de fijne gesprekken en samenwerking!

Ik hoop dat velen mij zullen volgen om met zijn therapie van Long-Covid verlost te worden!!!

Ben.



